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Başvurular Başladı 


arık&vanı adına insprad tarafından hazırlanmıştır. 


Hoş geldiniz 


2017 yılı Türkiye girişimcilik ekosistemi için son derece verimli geçti. 
Girişimler hem kitlesel fonlama ile hem aldıkları yatırımlarla girişimlerini ileri taşıdılar. 2017 yılında girişimler rekor seviyede 

(103 milyon dolar) yatırım almayı başardı ve ekosistem en başarılı yılını geçirdi. Toplam yatırım sayısı ise 165'e ulaştı. 


Kitlesel fonlama ise 2017'de girişimlerin ihtiyaç duydukları fona ulaşması açısından oldukça değerli katkılar sağladı. Şimdiye kadar 
19 şirket başarıyla fonlanırken, önceden başarıya ulaşan birçok 
girişim de üretim sürecini tamamlayıp ürünlerini teslim etti. 


2018'in de harika bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Zira 2017'nin sonlarında Arıkovanı üzerinden kitlesel fonlama kampanyasını başlatan yerli drone projesi Ape X, 2018'in ilk ayı sona ermeden rekor fon miktarına ulaştı. Proje, hedefinin yüzde 400 üzerine çıkarken 783 bin TL fon miktarıyla Türkiye'nin kitlesel fonlama rekorunu kırmış oldu. 


2018'de daha fazla destekçi, daha fazla fon ve çok daha fazla yenilikçi projeyle Türkiye girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz! 


Arıkovanı Ekibi 


Tüketici elektroniği konusunda dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan Consumer Electronics Show 2018, her yıl olduğu gibi 

bu yıl da Las Vegas'ta gerçekleştirildi. Binlerce yeni ürünün tanıtıldığı fuarı tüm detaylarıyla takip etmemiz neredeyse imkansız olurdu. 

Fakat CES'in önemli yanı yıl içerisinde ön plana çıkacak teknoloji trendlerine ışık tutuyor oluşu. 


ABD'de düzenlenmesine karşın global bir fuar haline gelen CES, dünyanın her yerinden farklı ölçekteki şirketleri bir araya getiriyor ve katılımcılara tüm trendleri takip edebilme fırsatı sunuyor. Özellikle üretim alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler, kitlesel fonlama gibi küçük şirketlere can suyu sağlayan yöntemlerle birleşince fuarda birçok küçük şirketi de görmek mümkün hale gelmeye başladı. Dolayısıyla CES 2018'de girişimciler için birçok cesaret verici hikaye vardı. 


Kitlesel fonlama ve girişimler 


CES 2018 genellikle büyük şirketlerin, büyük bütçeli tanıtımlarla gövde gösterisi yaptığı bir sahne olarak görülürdü. Fakat başarılı ve büyük etki yaratan girişimler sayesinde artık CES'in önemli bir parçası da son kullanıcı ürünleri geliştiren girişimlere ayrılıyor. Bu yıl girişimlere özel bir alan hazırlayan CES yönetimi, kitlesel fonlama konusuna da özellikle eğilmiş. Eureka Park adı verilen bölümü bu alanda odaklanan platform ve projelere ayıran organizasyon birkaç farklı oturumda da kitlesel fonlama ve 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girişimciliği sahneye taşıdı. Kitlesel fonlama ile ilgili panellerin yanında ABD merkezli platformlar Kickstarter ve Indiegogo da 

CES 2018'de stant açmıştı. 


Sadece platformlar değil, girişimler de CES 2018'de stantlarıyla boy gösterdi. Yolu kitlesel fonlamadan geçmiş ya da geçmekte olan Wiral, mifold, 0J0O, HOPii, Travis, Taro, Unistellar, Sguare Off, CarWink, Riptide gibi girişimler CES 2018'de teknolojilerini sergileme fırsatı bulanlar arasındaydı. 


Fuarda Türkiye'den de bir firma görmek mümkündü. 3 boyutlu baskı çözümleri geliştiren Zaxe şirketi Türkiye'yi temsil etti. 


Televizyonların yeri değişmedi 


Günümüzde teknolojinin gelişim hızı birçok üründe modanın çabuk geçmesine sebep oluyor. 
Yakın zamana kadar en sıcak başlıklardan biri olan tabletleri artık pek ortalıklarda görmüyoruz. 
Hatta dünya genelinde milyonlar satıyor olsa da 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akıllı telefonlar bile fuarlarda pek ön plana çıkmıyor. Fakat televizyonlar için bu durum geçerli değil. CES 2018'de de bunu net bir şekilde gördük. Özellikle Uzak Doğulu şirketler TV ürünlerine büyük önem verirken teknolojinin daha gidecek yolu olduğuna da bizi ikna etmeyi başardılar. Günümüzde 4K çözünürlüğe kadar ulaşan OLED teknolojili ve bağlantılı TV'ler satın almak mümkün olsa da şirketler görüntülerin ve renklerin gerçekliği konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Samsung'un sergilediği microLED teknolojili The Wall" oldu. Arka aydınlatmaya gerek duymayan ekran, tüm ışığı ve renkleri aynı LED'lerle üretiyor. Bu da arka aydınlatma sebebiyle koyu renklerdeki bozulmayı önlüyor ve çok daha iyi siyahlar elde etmeyi sağlıyor. Elbette bu sistemin avantajlarından biri de ayrı panelleri birleştirmeyi 


AR-VR-Aİ 


Şu an teknoloji dünyasının en sıcak başlıkları olan artırılmış gerçeklik (Augmented Reality-AR), sanal gerçeklik (Virtual Reality-VR) ve yapay zeka (Artificial Intelligence-Al) CES 2018'de her yerdeydi. Birçok şirket ürünlerine entegre ettiği yapay zeka çözümlerini sergilerken yakın zamanda bu teknolojinin otomobillerden elektrikli süpürgelere kadar her alanda yer alacağını iyice anlamış olduk. 
AR ve VR ise heyecan verici görünmesine rağmen gerçek hayata geçmiş ve başarılı olmuş örneklerin sayısı çok az. Ancak burada potansiyel yüksek ve yatırımlar artarak devam ediyor. 


Fuarda sergilenen en ilgi çekici ürünlerin başında HTC Vive Pro geliyordu. Şirket iyice geliştirdiği ürününü yine biraz geliştirici odaklı tanıttı. Bunun yanında Microsoft'un AR ürünü HoloLens de Honda standında çok güzel 


arikovani.com 


kolaylaştırması. Dolayısıyla küçük panellerin birleşiminden büyük ve kaliteli duvar gibi ekranlar elde edilebiliyor. 


LG'nin TV yaklaşımı ise Samsung'unkinden biraz farklıydı. Şirket birkaç yıldır sergilenen katlanabilir ekran teknolojisini bir adım öteye taşımış ve katlanabilir bir TV üretmeyi başarmış. 
Bu ekran bir roll-up tarzı gerektiğinde katlanarak bir hazne içerisine girebiliyor. Şimdilik bu TV'nin ne zaman satışa sunulacağı belli değil ancak katlanabilir ekranların yakın zamanda seri üretime geçip hayatımıza gireceğini söylemek yanlış olmaz. 


bir kullanım örneğine sahipti. Honda'nın geliştirdiği çözüm insanlara yeni otomobillerin özelliklerini etkileşimli bir şekilde gösterebilmek için AR'dan faydalanıyor. 
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Sürücüsüz ve elektrikli otomobiller 


Elbette sürücüsüz otomobiller de çok büyük bir başlık. Şimdiden yollarda görmeye başladığımız örneklerin yanında teknoloji öncüleri işi direksiyonsuz otomobillere kadar götürmek 


Netflix sürprizi 


CES 2018'de en dikkat çekici stantlardan biri de yapay vücutların sergilendiği stant oldu. 
Psychasec isimli şirket, insan bilincini yapay vücutlara aktarabileceği iddiasıyla ziyaretçileri karşılıyordu. Şaşkınlık veren bu girişim aslında Netflix'in viral reklam çabasıydı. Aslında Netflix 


logosunu hiçbir yerde sergilemeyerek olaya daha da inandırıcılık katmaya çalıştı. Ancak yakında Netflix'te vizyona girecek olan Altered Carbon dizisini tanıyanlar bu çalışmayı kısa sürede anlayabildi. Zira bu dizideki şirketin adı da Psychasec. 


5 Founders 


konusunda gayet ciddiler. Yasal tarafıyla birlikte bu değişimin gerçekleşmesi uzun bir zaman alacak ancak bu otomobil üreticileri için kötü bir durum değil. Zira sürücüsüz otomobil devrimi dolu dizgin ilerlerken kapıda bekleyen bir devrim daha var: elektrikli otomobiller. Giderek artan çevre kirliliği küresel ısınma tehdidini hızlandırırken daha temiz otomobillerin yapılması 'acil' kodlu bir konu. Dolayısıyla firmaların bu konuda da ciddi adımlar atması gerekiyor. 
Elbette bocalayan devlerin yanında ciddi yatırımlar alan girişimler de fırsat peşinde. CES 2018'de de birçok girişim elektrikli ve sürücüsüz otomobil konseptleriyle Tesla'nın yokluğunda kendini göstermeyi başardı. 


Elektrik kesintisi 


CES 2018'e damga vuran olaylardan biri de elektrik kesintisi oldu. Teknolojinin zirvesini temsil eden etkinlik, şehir şebekesinden kaynaklanan bir kesinti sebebiyle 

dakikalarca karanlığa gömüldü. Organizatörler elektrik dağıtım şirketinin sorumlu olduğunu açıklarken, dağıtım şirketi ise kesintinin sebebi olarak şehirde yağan yağmuru gösterdi. Yani elektrik kesintileri sadece bizde yaşanmıyormuş. 
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“a Bundle 


Bundle'ın Hedefi 
Globale Açılmak 


Türkiye'de dijital haberciliğin belki de en önemli platformu olan Bundle yoluna emin adımlarla devam 


ediyor. Türkiye'deki popülaritesinin yanında Almanya'da A 


da yayılmaya başlayan Bundle'ın hedefi İngilizce pazarına da açılarak global bir uygulama haline gelmek. Bundle'ın geldiği noktayı ve geleceğe dair hedeflerini şirketin kurucu a 


ortağı ve CEO'su Ercan Varol ile konuştuk. 


Sizi tanıyabilir miyiz? 


Ben Ercan Varol. Bundle'ın kurucu ortağı ve CEO'suyum. Daha önce dijital reklam ajansı kuruculuğu geçmişim var. Yine öncesinde İsveç'te çeşitli girişim deneyimlerim olmuştu. 
Dolayısıyla kendimi bir seri girişimci olarak tanımlayabilirim. Bundle benim dördüncü girişimim. Türkiye özelinde söylemem gerekirse reklam ajansı sonrasında ilk girişimim Bundle. 


Bundle nasıl doğdu? 


Kurucu ortaklar olarak uzun yıllardır 

dijital reklamcılık gibi alanlarda 

tecrübeye sahibiyiz. Sektörün içerisinde dijital trendler ve teknolojinin ilerlediği yönü de çok yakından takip etmeye çalışıyoruz. Hepimiz inovasyon üretmek isteyen girişimcileriz. 

Bu yönümüz sayesinde 2013 yılında insanların habere ulaşmasında, dijital mecralarda haberi bulabilmesi noktasında bir eksiklik olduğunu gördük. Bundle da bu noktada doğdu. İnsanların habere kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayacak bir çözüm geliştirmek istedik ve bir uygulama olarak 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Bundle ortaya çıktı. Bundle olarak dördüncü yılımıza giriyoruz. Geride kaldığımız 3 yıl oldukça iyi geçti. Bu yılda büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz. 


Sizin için 2017 nasıl bir yıl oldu? 


2017 gündem açısından çok yoğun bir yıldı. 
Bundle da gündem haberlerine yoğunlaşan ve haberleri insanlara ulaştırmayı hedefleyen bir uygulama olduğu için oldukça iyi bir yıl geçirdi. Kullanım oranları ciddi biçimde arttı. 
Bir önceki yıla göre büyüme oranlarımız da artış gösterdi. 


Bunların yanında bize gurur veren gelişmeler de yaşadık. 2016 yılında Bundle, App Store'da Türkiye'nin en iyi 3 uygulaması arasına girmişti. 2017 yılında ise 

Play Store'da dünyanın en iyi uygulamaları arasında gösterildi. Elbette bu süreçte biz de arka planda yenilikler ve geliştirmelere odaklandık. iOS ve Android tarafında yeni özelliklerin adaptasyonu, kullanıcılara kolaylık sağlayacak yenilikler ve altyapı yatırımlarıyla yoğun bir yıl geçirdik. 
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Dijital yayıncılık - habercilik açısından geleceği nasıl görüyorsunuz? 


Aslında bu iki alan dijital çağın gereklilikleriyle beraber çok hızlı değişiyor. Özellikle geçtiğimiz 
10 yıla bakarsak Facebook ve iPhone'un 
hayatımıza girmesiyle birlikte insanların habere ulaşma şekli bir hayli değişti. Artık iyi içeriklere sosyal platformlar üzerinden ulaşmanız mümkün. Dolayısıyla bu durum yayıncıları biraz zorladı. Özellikle hız ve viral etki gibi konular önem kazanmaya başladı ve bunu sağlayabilenler 

ön plana çıkmayı başardı.Bu değişimle birlikte içerik kalitesi artmaya başladı. Bu alanda iyi gelişmeler yaşandığını düşünüyorum. Bu trend bundan sonra da böyle devam edecektir. 


Okuyucular açısından bakarsak da artık siz gidip bir gazete satın alıp okumak zorunda kalmıyorsunuz. Yani siz habere gitmiyorsunuz, haber size bir şekilde ulaşıyor. Bundle da bu noktada yer alan bir uygulama. Biz de kendimizi özellikle kişiselleştirilmiş içerikler sunmak konusunda geliştirmeye devam ediyoruz. 
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Bundle olarak bundan sonrası için hedefleriniz neler? 


Bundle'ın halen yolun başında olduğunu söyleyebiliriz. Daha gidecek çok yolumuz var. 
Bunu sadece Türkiye özelinde söylemiyorum. 
Bundle'ın kullanıcı kitlesi büyük oranda Türkiye'de. Ama şu an çok hızlı bir şekilde büyüdüğümüz Almanya pazarı da var. 
Kazandığımız kullanıcıları uzun süreler uygulama içerisinde tutabiliyoruz. Dolayısıyla daha fazla büyüme, daha fazla insana haber ulaştırma her zaman en büyük hedefimiz. 
İngiltere ve Amerika gibi pazarlarda da bu konuda açık olduğunu düşünüyoruz, adımlarımızı atarak ilerleyeceğiz. 


Çok önemli konulardan biri de yapay zeka. 
Artık devletler bile yapay zekayı listelerinin ilk sırasına yazıyor, bu alandaki çalışmaları çok önemsiyor. Biz de kullanıcılara kişiselleştirilmiş içerikler sunmak için yapay zekadan faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam edecek. Halihazırda çok sevilen arayüz ve kullanım kolaylığı noktalarında da her zaman gelişmenin yeni yollarını arıyoruz. Bu kullanıcılar 

açısından önemli bir nokta. Elbette yayıncılar için de birçok avantaj sunuyoruz. Bu alanda da kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 
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oo Piri ile Bambaşka 
*8 Bir Seyahat Deneyimi 


Bir Young Guru Academy (YGAJ girişimi olan Piri, gezdiğiniz yerleri en iyi 


rehberlerin ağzından eş zamanlı anlatarak yepyeni bir seyahat deneyimi sunuyor. 


Bu inovatif girişimle Türkiye'deki seyahat kültürünü ve gelecek planlarını konuştuk. 


Bize kısaca Piri'nin nasıl doğduğunu anlatabilir misiniz? 


Piri aslında YGA içinde doğan yani YGA mezunları olarak kurduğumuz girişimlerden biri. YGA, kar amacı gütmeyen uluslararası sivil toplum kuruluşu. Çift kanatlı olarak tanımladığımız, vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştiriyor. Bu gençler, içinde yaşadıkları toplumun sorunlarına çözüm üretiyor, 

dünya çapında inovasyonlar geliştiriyorlar. 
Piri ekibi olarak, üniversitede okurken YGA'nın görme engelliler, Suriyeli göçmenler, yetim öğrenciler için geliştirdiği sosyal inovasyonlarında gönüllü çalıştık. Mezuniyetlerimizden sonra, bazılarımız kurumsal hayatta çalışma- ya başladı, bazılarımız YGA'da profesyonel hayatına devam etti, bazılarımız da kendi girişimlerini kurdu. 


Bu girişimlerden biri olan Piri, dünyayı en iyi rehberlerin sesinden dinleyerek keşfedebileceğiniz bir seyahat uygulaması. Çıkış hikayesi, gezdiğimiz yerlerin hikayelerini, en iyi rehberlerden dinlemenin insana o şehri sevdiren ve onu geçmişiyle birleştiren, çok güzel bir tecrübe olmasıydı. Bu tecrübeyi daha çok insana ulaştırmak için Piri'yi geliştirdik. 
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Geride bıraktığımız yılda Piri'de ne gibi gelişmeler oldu? 


Piri 2017'nin Kasım ayında birinci yılını doldurdu. Şu anda 10 kişilik bir ekip olarak yolumuza devam ediyoruz. 10 şehirde toplam 
25 tura ve 165.000'i aşkın download'a ulaştık. 
Bir yıl içinde çok değerli 2 stratejik ortaklık yaptık. İş Bankası'nın desteğiyle başlayan Piri'ye, mayıs ayında Turkcell'in stratejik ortaklığı da eklendi. Turkcell'in stratejik ortaklığıyla Avrupa'nın en çok seyahat edilen şehirleri Paris, Roma, Barcelona, Amsterdam, Londra Piri gezginleriyle buluştu. 


İş Bankası'nın stratejik ortaklığıyla da 


Anadolu topraklarımızın en güzel şehirlerinden Kars, Kapadokya, Çanakkale 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gibi şehirler Piri'de yer aldı. Aynı zamanda İstanbul'da da Karaköy, Cihangir, Balat, Beyoğlu, Tarihi Yarımada, Üsküdar gibi semti anlattığımız turlar da var. 


İTÜ Teknokent'te başlayan yolculuğumuza, 2017'nin Ocak ayında seyahat dikeyinde dünyanın sayılı girişimcilik merkezlerinden TravelTech Lab London da eklendi. Şu an ikinci ofisimiz de Londra'da, TravelTech Lab'in içinde yer alıyor. 


Turları oluştururken en çok neye dikkat ediyorsunuz? 


Piri'nin içeriklerini Türkiye'nin en çok seyahat eden rehberi Saffet Emre Tonguç, ünlü Türkolog Ali Canip Olgunlu gibi isimlerle birlikte oluşturuyoruz. Aralık ayında yeni bir açılımla ünlü gurme Vedat Milor'la birlikte lezzet rotaları hazırlayarak gezginlere sunmaya başladık. 

Biz üzerinde yaşadığımız toprakların çok büyük bir değer taşıdığına inanıyoruz, bunu da en güzel deneyimle anlatmak, yaşatmak istiyoruz. 
Türkiye'nin en iyi ses prodüktörlerinden Erkan Altınok her tura özel mekanın ruhunu yansıtan müzik ve ses efektleriyle içerikleri harmanlıyor. 
Piri'ye özel geliştirdiğimiz konum bazlı teknoloji ve haritalar sayesinde turları su gibi akan kesintisiz deneyimler halinde kullanıcılara sunuyoruz. Bunun yanında en çok dikkat ettiğimiz konu, erişilebilirlik. Bunu iki anlamda değerlendiriyoruz. Birincisi, Saffet Bey gibi Türkiye için çok değerli rehberlerin turlarını herkes için erişilebilir kılmak, yani uygun fiyatlarla sunmak. İkincisi, engellilerin de rahatça kullanabileceği bir deneyim sunmak. 
Bugün piyasadaki en iyi uygulamalara bile baktığınızda, uygulamanın görme engellilere uygun dizayn edilmediğini görüyoruz. Biz Piri'yi herkesin özgürce kullanabilmesi için erişilebilir şekilde sunmaya çalışıyoruz. 
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Siz rehberliğe teknolojik bir yaklaşım getirdiniz. Gelecekte de VR ve 

AR gibi teknolojilerin büyük önem kazanacağı ve tüm sektörleri etkileyeceği düşünülüyor. 

Bu teknolojilere bakış açınız nasıl? 


Şu an üzerine çalıştığımız konulardan bir tanesi de bu. Tur deneyiminde şehirlerin geçmişteki hallerini de canlandırmak, geçmişle günümüzü birleştirmenin en güzel yolu. Şu an bununla ilgili bir AR-GE çalışması yürütüyoruz, 2018'de AR teknolojisini kullandığımız ilk turumuzu çıkmayı hayal ediyoruz. 


Galata Külesi 


Hedefe vardınız 
> 
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Gelecek hedefleriniz neler? 


2017'nin sonunda başlayan yatırımcı sürecimizle, 5 kişilik bir Melek Yatırımcı grubundan ilk yatırım turumuzu kapatmak üzereyiz. Aldığımız yatırımla birlikte Türkiye'de uyguladığımız modeli 2018'de Avrupa'ya götüreceğiz. Turizm pazarının yüzdde 50'sini oluşturan, her yıl 100 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen 10 şehrinde lokal rehberlerle tur sayısını 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. 


İnanıyoruz ki gittiğimiz bir yeri sevmek tanımakla; tanımak hikayesini dinlemekle başlar. Piri ile size gezdiğiniz yerleri sevdirecek en iyi içerikleri en kolay şekilde sunmaya çalışıyoruz. 1 yılda Türkiye'de yakaladığımız başarıyı bu yıl Avrupa'ya taşımayı hedefliyoruz. 
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Şirket kültürünüzün temeli neye dayanıyor? 


Şirket kültürümüzün temeli YGA'da öğrendiğimiz ve yaşadığımız çift kanatlı bir iklime dayanıyor. Kanatların birincisi sevgi dolu, cömert, umutlu ve vicdanlı insanların oluşturduğu iklimi anlatıyor. İkinci kanat ise, bu insanların aynı zamanda çok donanımlı olması, hep daha iyisi için çalışması, kendini aşması, dünyaya faydalı projeler geliştirerek herkese ilham vermesini temsil ediyor. 


Bizim kendisinden çok ilham aldığımız, dedemiz Yunus Emre de bundan yıllar önce “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.” 
demiş. “Kendin bilmek” de çift kanatlı iklimi anlatıyor: Teknoloji temelli inovasyonları hayata geçirirken kendi özgün “know how"ının olması; aynı zamanda kendi öz değerlerini biliyor ve yaşıyor olmak. 
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2017 Seninle Çok 
Büyük Bir Yıldı! 


8 Arıkovanı'na dair ne varsa senin 
desteğinle ve verdiğin cesaretle oldu. 


7 
s Türkiye'nin teknoloji girişimleri hayata 

geçsin diye 7878 kez destek vererek toplamda 2.725.854 TL destek oldun. 


84547 ekip, dünyayı değiştireceğine inandığı projesiyle Arıkovanı'na başvurdu. 410 içerikle Arıkovanı Blog'dan ilham aldın. 


sBiz de senden ve girişimcilerden ilham aldık ve 2017'de “Arıkovanı Mağaza” sürecini başlatarak onların ürünlerini fonlamadan sonra satabilecekleri bir online pazar yeri hazırlamaya başladık. 


sDaha fazla girişimci daha fazla teknoloji üretsin diye girişimcilik kültürü dergisi “Founders”ı Dergilik üzerinden yayına aldık. 


845 teknoloji projesi senin desteğinle 
hayata geçmek için Arıkovanı'nda yerini aldı. Başarıya ulaşan 18 projenin 10'u ürünlerini üretti ve sana teslim etti. 


82018'i seninle çok daha büyük bir yıl yapacağız. 


SDesteklemeye var mısın? 
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APE X 
REKOR 
KIRDI! 


Yerli drone projesi Ape X, Arıkovanı üzerinden başlattığı kitlesel fonlama kampanyasında rekor kırdı. 783.955 TL fon toplayan proje, Arıkovanı'nda şimdiye kadar en yüksek fon miktarına ulaşan proje oldu. 


Yerli drone projesi Ape X kitlesel fonlama sürecini başarıyla tamamladı ve seri üretime geçmek için artık gün saymaya başladı. Kampanya bitimine 

10 gün kala hedeflediği fon miktarını 


elde etmekle kalmayıp bunun epey üzerine çıkan Ape X artık uçuşa hazır. 


Ape Drone ekibi tarafından uzun süredir devam eden mekanik ve dizayn geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Ape 

X dayanıklı, kolay kullanılan ve taşınan yapısıyla dikkat çekiyor. 3 eksende gimbal kamera sabitleyicisi ve 4K çözünürlüklü 
kameraya sahip olan drone tek şarjla 27 
dakika boyunca sarsıntısız bir şekilde kaliteli görüntü almanızı sağlıyor. 
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sDünyanın En Kolay 
Kullanılan Drone'u 


Drone'un kontrolü tek elle yönetilen bir kumandayla sağlanıyor. 

MİME isimli bu kumanda alıştığımız drone kumandalarından biraz farklı. 
Üzerinde yönlendirme sensörleri var ve Wii kumandası gibi hareketlerinizi algılayarak drone'a yön veriyor. 
Arkasında yer alan tuş ile konum koruma (hover) ve GPS teknolojisi ile çalışan eve dön fonksiyonları yönetilebiliyor. “Dünyanın en kolay kullanılan drone'u" iddiasıyla yola çıkan 


sRekor Destek 


Arıkovanı üzerinden kitlesel fonlama kampanyasını bitiren Ape X projesi, seri üretime geçmek için 200 bin TL fon toplamayı hedefliyordu. Ancak gördüğü yoğun destekle birlikte bunun çok daha üzerine çıkarak 783.955 TL fon topladı. 


Perakende fiyatı 2250 TL olarak belirlenen drone'a Arıkovanı üzerinden ön sipariş veren destekçiler 1.300 TL karşılığında sahip olma fırsatı elde etti. 


Seri üretime geçmek için artık gün sayan 


Ape X, ilk sahiplerine temmuz ayından itibaren teslim edilecek. 
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ekip, bu iddialarını MMME kumandasına dayandırıyor. Drone'un bir başka dikkat çekici özelliği ise FPV (first person view), yani birinci gözden görüş özelliği. Drone üzerine eklenen canlı yayın modülü, FPV kitiyle gelen VR gözlüğüne canlı yayın yapıyor. Böylece uçma deneyimini birinci gözden yaşayabiliyosunuz. 


Drone yazılımını dışarıdan almak yerine ekibin bizzat geliştirmesi ve bunun açık kaynak kodlu olması da dikkat çekiyor. 
Açık kaynaklı yazılımı ile istediğiniz şekilde modifiye edebiliyor ve kendi geliştirdiğiniz modülü drone üzerine ekleyebiliyorsunuz. 
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Türkiye Hisse Bazlı Kitlesel Fonlamaya Hazırlanıyor 


Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının meclisten geçmesiyle birlikte uzun bir süredir gündemde olan hisse bazlı kitlesel fonlama için artık geri sayım başladı. 
SPK Başkan Yardımcısı Bora Oruç ile hisse bazlı kitlesel fonlamanın girişimcilik ekosistemini nasıl etkileyeceğini, girişimci ve yatırımcıları nelerin beklediğini ve tüm yasal süreçleri konuştuk. 


Kitlesel fonlama yasasıyla 

ilgili uzun zamandır çalışıldığını duyuyoruz. Süreç nasıl başladı, yasalaşmanın amacı neydi? 


Kitle fonlamasına ilişkin çalışmalar ilk önce Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmüş olup, daha sonra alınan karar ile kitle fonlamasına ilişkin düzenleme yapmak üzere Kurulumuz görevlendirilmiştir. Kitle fonlaması sisteminin işleyişini, girişimcilerin fon toplamasına aracılık edecek platformların kuruluş, faaliyet ve denetim esaslarını düzenlemek için hazırlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM'ye sunulmuş ve kanun değişikliği 28.11.2017 tarih ve 7061 sayılı Kanun'la yürürlüğe konulmuştur. 


Kitle fonlamasının yasal düzenlemeye kavuşturulmasıyla kitle fonlaması platformlarının işlettikleri internet siteleri vasıtasıyla girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimini kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamının sağlanması amaçlanmaktadır. Kitle fonlaması sistemi ile öncelikle çekirdek aşama işletmelerin ve halihazırda sadece fikir aşamasında bulunan projelerin kaynak erişiminde yaşadıkları 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sıkıntıları giderecek yeni bir fon aktarım mekanizmasının ekonomimize ve sermaye piyasa- larımıza kazandırılması hedeflenmektedir. 


Şu anda ne aşamadayız? 
Regülasyonun tamamlanması ve hisse bazlı sistemin 

hayata geçmesi için öngörülen takvim nedir? 


Kanun tasarısının TBMM'ye sunulmasından önce düzenlemenin genel çerçevesi ve işleyiş prensipleri çalışma ekibimiz tarafından oluşturulmuştu. Kurulumuz tarafından kitle fonlamasına yönelik yürütülen düzenleme çalışmaları kanuni yetkinin alınmasıyla birlikte daha da hızlanmış ve taslak hazırlanmış olup, en kısa süre içerisinde taslak sektörün ve ilgili kurumlarla görüş için paylaşılacaktır. Gelen görüşler dikkate alınarak nihai halini alan düzenlemeyi içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde yürürlüğe koymayı hedeflemekteyiz. 
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Kitlesel fonlamanın birçok farklı yöntemi var, regülasyon hangi yöntemleri kapsıyor olacak? 


Regülasyon ile hisse bazlı kitle fonlamasına 

ilişkin esasları belirliyoruz. Bunun yanında, ödül ve bağış bazlı kitle fonlaması sistemine ilişkin değerlendirmelerimiz devam ediyor. İlk aşamada platformlarımızın borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık etmeleri mümkün olmayacak. 
Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması sisteminin düzenlenmesini, konuya ilişkin diğer kamu otoriteleriyle birlikte önümüzdeki dönemde değerlendirebiliriz. Kitlenin bu finansman sistemine aşinalık kazanması için öncelikle hisse bazlı düzenleme ile başlamayı planlıyoruz. 

Burada hisse bazlı kitle fonlaması sisteminde elde edeceğimiz sonuçları dikkate alarak takip eden dönemde borçlanmaya dayalı düzenlemeyi de 

ele alabileceğiz. 


Dünyada da çok yeni olan bir sistemi hayata geçirmek için çalışıyorsunuz. Türkiye'nin bu işte öncü olmasının ekonomiye ne tür katkıları olacak? 


Günümüzde tasarrufların internet üzerinden değerlendirilmesinde ciddi oranda artış gözlenmektedir. Bu eğilim, tasarrufların internet üzerinden değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir araç olan kitle fonlamasının birçok ülkede hızla büyümesini sağlamaktadır. Örneğin ABD'de 

kitle fonlaması düzenlemelerinin Mayıs 2016'da yürürlüğe girmesinden itibaren sadece 20 aylık bir dönemde hisse bazlı kitle fonlaması ile girişimcilere 100.000.000 ABD Doları tutarında finansman sağlanmış olup, bu tutarın önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar ABD Dolarına ulaşması 


beklenmektedir. 
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Bildiğiniz gibi girişimlerin hayata geçirilmesi bir ülkenin büyüme ve kalkınmasında kritik rol oynamaktadır. Bu kapsamda, girişimcilerin finansmana ulaşmasında alternatif kaynak oluşturan kitle fonlamasında ülkemizin öncü olması ile önümüzdeki dönemde dünya genelinde hızla büyümesi öngörülen bu alanda ülkemizin önemli rol sahibi olması ve böylece girişimcilerimizin kitle fonlaması üzerinden geleneksel finansman yöntemlerinden sağlanan fonlara alternatif bir büyüklükte fon sağlaması hedeflenmektedir. Bu anlamda, kitle fonlamasının ülkemiz ekonomisine ve kamu maliyesine yük getirmeksizin başta teknoloji odaklı yatırımlar olmak üzere tüm sektörlerde erken aşama finansmana ihtiyaç duyan girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırması ve dolayısıyla bu şirketler üzerinden üretim ve istihdamı artırması beklenmektedir. 


Yeni yasa girişimci ekosistemine ne tür fırsatlar sunacak ? 


Düzenleme ile girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimini kolaylaştıracak bir yatırım ortamının sağlanması sonucunda kitle fonlaması sistemi öncelikle finansman zincirinin ilk halkasını teşkil eden çekirdek aşama işletmelerin finansmana erişimde yaşadıkları sıkıntıları giderecek yeni bir finansal araç olacaktır. Kitle fonlaması girişimcilere finansman imkânı sağlayan yenilikçi bir yöntem olmasının yanı sıra girişimcinin ürününü/projesini topluma tanıtmasına, toplumdan projesi hakkında geri dönüşler almasına ve projesini topluma pazarlamasına olanak sağlayan bir araçtır. 
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Bu kapsamda kitle fonlaması, bir girişimin başarılı olup olmayacağı konusunda toplumun değerlendirmesi çerçevesinde sinyal verebilen bir araç olup, önemli herhangi bir maliyete katlanmadan projeleri hakkında toplumun değerlendirmesini alabilen girişimciler kitle fonlaması aracılığıyla enerjilerini doğru alanlara yönlendirebilmektedirler. Bunun yanı sıra yasal düzenlemeye kavuşturulmuş bir kitle fonlaması sistemi ülkemizdeki melek yatırımcıların ve girişim sermayedarlarının gelişme potansiyeli olan yenilikçi projelere ulaşmasını kolaylaştıracak, bu kapsamda ülkemizdeki girişimci ekosisteminin sermaye piyasasından faydalanma ağırlığı artacaktır. Ayrıca, kitle fonlaması sisteminin yaygınlaşması ile halka arz mekanizması dışında çok ortaklı şirket yapısına erişilebileceği ve sermayenin tabana yayılması prensibine bu düzenlemenin de hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. 


Peki hissedar olacakları neler bekliyor? 


Kitle fonlaması ile girişimlere yatırım yapan yatırımcılar her şeyden önce bir anonim ortakuk paydaşı olacak ve bu anlamda Türk Ticaret Kanunu'nun anonim ortaklık hissedarlarına sağladığı haklara sahip olacaktır. Hissedar olanların öncelikle sahip olacakları payların, borsada işlem gören paylar gibi likit piyasaya sahip bir varlık olmadığını bilmeleri önem arz etmektedir. 
Bununla birlikte, bu payların TTK çerçevesinde devredilmesi imkanı her zaman mevcuttur. 
Diğer taraftan düzenlemede yeni kurulacak bir girişime yapılacak riskleri göz önünde bulundurarak nitelikli yatırımcı olmayan yatırımcılar için, diğer bir ifadeyle kitle için, hem yatırım bazında hem de yıllık toplam tutar olarak belirli yatırım sınırları öngörülmektedir. Yapılan düzenleme ile toplanan fonların hangi amaçlar ile kullanılacağı hakkında yatırımcıların doğru ve tam bilgilendirilmesi amaçlanmış olup, nihai yatırım kararı yatırımcılara bırakılmıştır. 
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Öte yandan fon toplama sürecinde yatırımdan cayma hakkı da yatırımcılara tanınmaktadır. 


Kitlesel fonlama platformları aracılığıyla Türkiye'deki girişim ekosistemine yabancı sermaye desteğinin de artacağını öngörüyor musunuz? 


Kitle fonlaması, yatırımcılarının bulunduğu konuma dair tüm sınırları ortadan kaldıran bir sistemdir. Düzenlemeye uygun şekilde kurulan platformlar aracılığıyla girişimcilerimizin yenilikçi fikirlerini dünyanın her yerindeki yatırımcılara sunması mümkün olacaktır. 
Girişimcilerimizin yenilikçi fikirlerini yabancı sermayeye de tanıtabilecekleri yabancı yatırımcı desteği alabilecekleri bir fon aktarım mekanizması oluşturmayı hedefliyoruz. 
Düzenlemenin kanun seviyesinde yürürlüğe girmesi sonrasında, bazı yabancı fonlar ve kitle fonlaması platformları kurduğumuz sistemle yakından ilgilenmeye başladılar. Fon toplayacak girişimlerin/projelerin platform nezdindeki profesyonel ve deneyimli yatırım komitesi süzgecinden geçmesi bir nevi derecelendirme olarak değerlendirildiğinde özellikle yabancı yatırımcılardan fon toplama potansiyelinin de artacağı düşünülmektedir. 
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Türkiye'nin küresel bir ekonomi olması adına uluslararası şirketler çıkarmak bir hayli önemli. Günümüzün değerli şirketleri de çoğunlukla teknoloji alanında faaliyet gösteriyor. 
Türkiye'nin daha fazla teknoloji girişimi çıkarmak ve büyümesini sağlaması gerekiyor. 

Sizce burada girişimcilere ve halka düşen görevler neler? 


Bu sistemin başarılı olarak sermaye piyasalarımızda yer alabilmesi için sistemin tüm aktörlerine görev ve sorumluluklar düşmektedir. Regülatör olarak biz sistemin tüm paydaşlarının fikirlerini dikkate alarak kitle fonlamasının ülkemizde hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlayacak, ayrıca sistemin ihtiyaç duyduğu güven unsurunu karşılayacak bir düzenleme hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında sistemin diğer aktörlerinden de çeşitli beklentilerimiz bulunmaktadır. Örneğin platformların fon toplamasına aracılık ettiği bir girişim şirketine karşı sadece bir komisyoncu yaklaşımıyla faaliyet göstermemesini, yenilikçi fikri olan ancak yasal düzenlemeler ve prosedürler hakkında yeterli bilgisi olmayan girişimcilerimize yol göstermesini bekliyoruz. 
Girişimcilerimizden beklentimiz ise girişimcilerimizin fonlama tamamlanınca 


sürecin sona erdiği yaklaşımına girmeden yatırımcılarına karşı sorumluluklarının bilincinde olmaları, kendisine destek veren kitlenin güvenini yitirecek işlemlerde bulunmamalarıdır. Bu sistemde, bir girişimcinin yapacağı usulsüz işlemler nedeniyle sistemin tamamının güven unsurunun zarar görebilecek olması nedeniyle girişimcilerimizin üzerindeki sorumluluğun farkında olmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Son olarak, kitle fonlaması sistemin başarılı olmasında en kritik unsurlardan biri de kitlenin başarısızlığa göstereceği tolerans olacaktır. Bildiğiniz gibi, yeni açılan şirketlerin çoğunun kısa bir sürede hedefine ulaşamayıp kapanması start-up dünyasının karakteristik bir özelliği. 
Uluslararası uygulamalara baktığımızda 9030-9070 bir başarı oranı görüyoruz. Yani, dünya genelindeki kitle fonlaması projelerinin 9070'i hedeflerine ulaşamadan sonlanıyor. 
Bu anlamda, girişimciliğin başarısızlığı göze alabilenlerin yapabileceği bir faaliyet olduğu gibi, girişimcilere destek olmanın da başarısızlığa tolerans gösterebilmekle mümkün olabileceğine inanıyoruz. 
Ülkemizde kitlenin gelişmekte olan şirketlere yatırım kültürünün geliştirilmesinin zaman gerektiren bir süreç olduğunun da bilincindeyiz. Bu sebeple kitle fonlaması sistemini aşama aşama geliştirmenin ve öncelikle ortaklık yöntemi ile başlamanın faydalı olacağını düşünüyoruz. 
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En Başarılı Uygulayıcı Kuruluş 
İTÜ Çekirdek 


TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim (BİGG| Programı kapsamında üç yıldır girişimcilerin başvurularını kabul eden İTÜ Çekirdek, 2017 yılında BİGG kapsamında verdiği desteklerle, 20 uygulayıcı kuruluş arasından en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan kurum oldu. 


Dünyanın en iyi 18'inci, Avrupa'nın en iyi 8'inci Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek, 2012 yılından bu yana erken aşama girişimcilere sağladığı 7/24 açık ofis, mentor, seminer ve yatırımcı destekleriyle girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor. TÜBİTAK'ın BİGG Programı kapsamında üç yıldır 

girişimcilerin başvurularını kabul eden İTÜ Çekirdek, 2017 yılında seçtiği 62 girişimin destek almasıyla en başarılı uygulayıcı kuruluş oldu. Seçilen girişimcilere yıl içinde toplam 9.300.000 TL fon sağlandı. 


İTÜ Çekirdek, 2017 yılında aldığı 11.000'in üstünde başvuru arasından 785 iş fikrini 


TÜBİTAK BİGG süreci için de değerlendirdi. 
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Sürece dahil edilen BİGG | İTÜ Çekirdek girişimcileri İTÜ Çekirdek kapsamında düzenlenen seminerlere katılarak, TÜBİTAK BİGG programına özel hazırlanan iş planı ve iş modeli eğitimlerinden faydalandı. 


Yeni dönem başvuruları almaya başlayan 
BİGG | İTÜ Çekirdek'in son başvuru tarihi 14 
Şubat 2018. Programa dahil edilen girişimciler, BİGG kapsamında 150.000 TL kazanma fırsatının yanında, İTÜ Çekirdek'in düzenlediği Big Bang'de 17 Milyon TL'ye aday olma fırsatı elde ediyorlar. Programa katılmak isteyen adaylar bigg.itucekirdek.com adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. 
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The Pitcher 2018, 21 Nisan'da İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. 
Etkinliğe Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve Silikon Vadisi'nden 70'ten fazla yatırımcı katılacak. Seçilen 20 girişim, yatırımcılara 


işlerini ve projelerini tanıtma şansı elde edecek. 


Yatırımcıları etkileyen girişimler sponsor ve ortaklardan ödüllerini alacak. 

Hem yatırımcıların hem de girişimcilerin aradığı her şey 
The Pitcher 2018'de! 
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Yatırıcımlar birçok yeni fikir ve projeyle tanışacak ve ekosistem trendlerini yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Girişimciler, diğer katılımcıların konuşmalarını dinlemenin yanı sıra pek çok konferans, atölye ve seminere katılarak dopdolu bir gün geçirecekler. 


The Pitcher 2018 ile ilgili ayrıntılı bilgi almak, katılımcı veya yatırımcı olarak katılmak için thepitcher.org adresini ziyaret edebilirsiniz 
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